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Van de redactie:

Het zomerseizoen is alweer begonnen, al liet het weer dat nog niet meteen 
merken. Het wordt op het complex weer levendig, er zijn al diverse 
liefhebbers die alweer hun intrek in hun huisje hebben genomen. Als het 
weer het toelaat is er al volop bedrijvigheid te zien, er wordt 
gesnoeid, gewied, gezaaid en gepoot. Huisjes weer opgeknapt en iedereen 
verheugt zich op een mooi tuinseizoen!
We hebben gelukkig alle coronabeperkingen achter ons gelaten en dit 
betekent dat er weer volop activiteiten kunnen plaatsvinden, 
o.a. de Moederdag markt en wat later in de zomer kan eindelijk ons 40-jarig 
jubileum gevierd worden. Er wordt achter de schermen door allerlei 
commissies al van alles geregeld en georganiseerd.
In deze Croniek vindt u de kinderhoek, een recept, 2 bijzondere vrijwilligers, 
interview met “jeugd van vroeger” enz.
Veel leesplezier gewenst en een heel fijn tuinseizoen!
Hartelijke groet,

Redactie DeNieuweCroniek

P.s. heeft u een leuk verhaal voor de Croniek: 
stuur naar  denieuwecroniek@gmail.com

40 jarig Jubileum Tuinvereniging Cronesteyn
Zoals u weet bestond tuinvereniging op 19-11-2021 40 jaar. De Coronacri-
sis gooide roet in het eten en een uitgebreide viering van dit jubileum was 
helaas niet mogelijk. Wel kreeg elk tuinlid een fruitboompje uitgereikt als 
jubileumcadeau.

Nu is er eindelijk de mogelijkheid om alsnog het jubileum te gaan vieren! 
Binnenkort zal een uitnodiging bij u in de bus vallen! 

Eén klein voorproefje:
                                      
Bent u trots op uw tuin en vindt u het leuk om deze aan anderen te laten 
zien, geeft u zich dan op voor de open tuinen route op 29-07-2023. 
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Ook andere hulp zal tegen die tijd welkom zijn!
Opgeven via
tuinverenigingcronesteyn@gmail.com of denieuwecroniek@gmail.com

Vrijwilligers-onderscheidingen
Tuinvereniging Cronesteyn bestaat dankzij de inzet van een flink aantal 
vrijwilligers! Op allerlei gebied wordt er werk verzet van onderhoud tot 
ontspanning, van bestuurswerk tot beheer van winkeltje en kantine.  
We zijn dan ook verheugd dat 2 van onze vrijwilligers op een speciale 
manier in het zonnetje zijn gezet!

In de Algemene Leden Vergadering 
in november 2022 is voorgesteld om 
Herman Brusche van B-pad 25 tot lid 
van verdienste te benoemen. 
Herman zet zich in voor de commissie 
Natuurlijk Tuinieren en zet zich met 
veel passie in voor het verfraaien van 
de perken langs en op het 
parkeerterrein, waardoor de entree
 van ons complex een mooie groene 
uitstraling heeft gekregen.
Zaterdag 25 maart heeft Herman door de voorzitter de speld behorend bij 
“Lid van Verdienste” opgespeld gekregen. Gefeliciteerd Herman en veel 
dank voor al jouw inzet!

Henk Gertenaar
Het heeft zijne koninklijke hoogheid Koning Willem Alexander behaagd.....
Zo klonk het 26 april tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Hooglandse 

Kerk in Leiden. De woorden waren 
voor Henk Gertenaar, voorzitter van de 
bouwcommissie.
Henk is al meer dan 40 jaar vrijwilliger 
bij TV Cronesteyn, naast de 
bouwcommissie houdt Henk zich bezig 
met vele onderhoudsklussen en is op 
vele dagen te vinden op het complex. 
Daarnaast zet hij zich ook in voor de 
bondsbouwcommissie van de LVO.
Henk, van harte gefeliciteerd met je 
Koninklijke onderscheiding en ook heel 
veel dank voor je inzet al deze jaren!



De jeugd aan het woord!
Omdat we het leuk vinden om ook eens van de jeugdige tuinleden te horen 
ben ik langsgeweest bij Lotte (13) en Dean (7). Bas (13) en Liv (12) zijn ook 
gezellig aangeschoven.

Vertel eens, jullie ouders hebben allemaal een tuin op hetzelfde pad. 
Hoe lang zijn jullie dan eigenlijk al op de tuin? 
Lotte: ‘Al mijn hele leven. Ik was nog niet geboren, toen hadden mijn ouders 
deze tuin al.’ Dean: ‘Ik ook.’ Bas: ‘Ik geloof dat ik een jaar of 5 was.’ 
Liv vertelt dat ze ook ongeveer 5 was. 

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Liv: ‘Toen mijn ouders de tuin naast Lotte en Dean kregen en we elkaar een 
keer zagen, toen zeiden we gewoon een keer ‘Hoi!’ en sindsdien zijn we 
eigenlijk al vrienden. Bas en ik zijn op ons gewone adres al buren, dus wij 
kenden elkaar al.’  

Hoe vinden jullie het wonen op de tuin? 
Bas: ‘Koud! Vooral heel koud. In de zomer valt het gelukkig wel mee.’ 
Er wordt instemmend geknikt door de dames.
 
Wat doen jullie allemaal op de tuin? 
Er wordt een lange lijst afgerateld. ‘Skaten, fietsen, steppen, vissen, spelen 
met vriendjes, voetballen, heksensoep maken en toen we nog een 
trampoline hadden speelden we daar veel op. Soms verkopen we limonade 
in het park.’ Lotte en Liv: ‘We spelen ook vaak bij het stuk waar de 
kruidentuin is, daar staan de bakken met tuinkruiden, dan plukken we af en 
toe lekker een sprietje bieslook hihi.’
Jullie vissen ook in het park, hebben jullie wel eens een rivierkreeft 
gevangen? 
Bas; ‘Ja! Ik denk dat ik er al duizend gevangen heb!’ 



Doen jullie wel eens mee met activiteiten?
Bas: ‘Wij hebben meegedaan met de laatste spokentocht’. Vond je dat niet 
eng? ‘Het viel wel mee, ik heb bijna de hele weg vooraan gelopen!’ 

Zouden jullie zelf later een tuin willen hebben? Lotte: ‘Hmm dat weet ik nog 
niet, ik denk dat ik een huis met een grote tuin ook wel fijn zou vinden.’ 
Bas: ‘Ik denk het niet, het is wel heel veel werk. Ik weet niet of ik daar de 
discipline voor heb.’ 

Is er iets wat jullie nog graag zouden willen hebben op de tuin?
Lotte, Liv en Bas: ‘Ja! Een (verharde) speelplek voor kinderen van onze 
leeftijd. Of bijvoorbeeld gewoon een basketbalnet ergens of zo’n stenen 
tafeltennistafel. Er is wel een speeltuintje, maar dat is meer voor jonge 
inderen. Het zou heel leuk zijn als er ook iets voor onze leeftijdsgroep zou 
zijn.’ 

De Tuin’ van Jacobus van Looy 
Het schilderij ‘De Tuin’ hangt in het Teylersmuseum in Haarlem. Dat is een 
prachtig museum met een ouderwets interieur. 
Je kan er veel leren over de wetenschap. Er zijn ook twee zalen met 
schilderijen. Daar hangt het schilderij van Van Looy. 

De kleuren zijn heel mooi en 
de Oost-Indische kers bloeit 
heel weelderig.Van Looy was 
wees en groeide op in het 
weeshuis in Haarlem (dat is 
trouwens nu het Frans Hals-
museum!) . Hij was schrijver 
en schilder. Na een bezoek 
aan Parijs maakte hij ‘De 
Tuin’. Je zou denken, dat hij 
het schilderde in de buiten-
lucht, in de natuur. Maar dat 
is niet waar: hij woonde in 
De Pijp in Amsterdam in een 

klein huisje met een tuintje. De vrouw op het schilderij is zijn eigen vrouw 
Titia. Ik ga altijd naar het schilderij kijken en het brengt mij in een zomerse 
stemming!
  Jeannette Houwink ten Cate



Jong zijn op de volkstuin in de jaren tachtig en negentig
Ik heb onze eigen redactieleden Marieke en Nancy geïnterviewd over hun 
jeugd op de volkstuin en wat herinneringen van Charlie, mijn eigen zoon 
toegevoegd. Kale vlakte, zwarte grond
Nancy: ‘Ik was negen jaar oud en toen hoorde ik, dat we een tuin kregen. 
Mijn opa had gehoord van het aanleggen van Cronesteyn en hij had ook 
een tuin gekregen. Het was een stukkie zwarte grond met 4 paaltjes en een 
touwtje eromheen. Er was alleen een zandpad naar de tuin.’
Marieke: ‘Er was nog niks. Het was een kale vlakte. 
Mijn ouders hebben eerst een appelboompje 
geplant. En er was al heel snel een zandbak voor 
mij. Toen gingen zij een huisje bouwen. 
Van kluiten grond hebben zij een heuvel gemaakt: 
dat was voor mij een berg! Ik sprong ervan af met 
stokken in mijn hand.
Nancy: ‘Mijn ouders sliepen op de slaapbank en wij 
hadden een stapelbed. Er was één lampje in het huis en dat werkte op een 
accu. Mijn vader ging met de lege accu naar huis om die op te laden. Er 
was een w.c., maar geen douche. Mijn moeder deed de was op de hand en 
haalde die door de mangel en hing die op.’
Charlie: ‘We hadden een blokhut zonder water en met oude meubels erin. 
We konden schuilen, als het regende.’Spelen
Marieke: ‘Ik speelde veel met mijn broertje en er waren nog twee kinderen 

op het pad. Ja, wat deden we? We bouwden hutten 
met stokken en lappen: een wigwam. Dan mochten 
we daarin eten. 
En soms vissen in de sloot naar voorntjes. Of met 
een opblaasbootje heen en weer.’
Charlie: ‘Wij hadden een bos op de tuin, heel veel 
bomen en struiken. Ik maakte heksensoep met mijn 
broer: blaadjes, takken en water. En ik had een 
kevercircus: dan maakte ik een circusring van takjes 
en daar liepen de kevers. ‘
Nancy: ‘Er was heel veel familie Gertenaar met een 
tuin. Mijn opa zat naast ons en we lieten zijn hondje 
uit. Mijn nichtjes zaten op het E-pad: dat was gezellig. 
Er werd druk gebarbecued en geborreld en gekaart 
tot diep in de nacht. En ja, vissen met een bamboe 

hengeltje en een stukje brood, fietsen en met een rubberbootje 
in de sloot.’
Nancy: ‘Mijn vader verbouwde aardappelen, heel veel 
aardappelen. En aardbeien en tomaten en komkommers in de 
kas.’
Marieke: ‘Mijn broertje en ik hadden een eigen stukje tuin voor 
worteltjes en radijsjes.’



Charlie: ‘We gingen op vakantie: op de tuin waren er plantjes met bloemen. 
We kwamen terug en de bloemen waren veranderd in sperziebonen. 
Een wonder!’ Op pad
Marieke: ‘We mochten zelf naar het Grote Veld: daar gingen we vliegeren. 
En bij het parkeerterrein was hoog gras, hoger dan ik was. Dat was voor 
ons heel spannend. Het was een soort jungle. ‘Mama, mogen we naar het 
hoge gras?? En dat mocht.’
Nancy: ‘Ja, naar het Grote Veld. Verder was er niks. Maar het Grote Veld 
was al een avontuur.’
Charlie: ‘We hebben veel gevoetbald op het Grote Veld en gefietst.’

Lente pastasalade

Het is voorjaar en in de moestuin gaan de eerste voorjaarsgroentes alweer 
komen. Deze keer een lekkere pastasalade, waar je die groentes in kan 
verwerken. Heerlijk op een zonnige dag als lunch op de tuin!

Neem 400 gram pasta (er zijn vele soorten te koop).
300 gram voorjaarsgroente: groene asperges, peultjes, sugar snaps, 
doperwtjes of dergelijks.
2 eetlepels pijnboompitjes, basilicum, Parmezaanse kaas/

Kruidenroom van 200ml sojaroom, 4 eetlepels kruidenroomkaas, 1 eetlepel 
gehakte basilicum, peper en zout naar smaak
Kook de pasta beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
Giet af en laat afkoelen onder koud stromend water. Laat goed uitlekken en 
druppel er wat olijfolie over om kleven te voorkomen.
Kook de schoongemaakte groente beetgaar in licht gezouten water of 
stoom ze beetgaar. Giet af en laat ze schrikken in ijswater zodat ze mooi 
groen blijven. Giet af en laat uitlekken. Spoel de basilicum en laat uitlekken. 
Pluk de blaadjes en hak ze fijn.
Rooster de pijnboompitjes in een droge koekenpan.
Maak de kruidenroom: roer de verse kaas door de sojaroom. 
Kruid met peper en zout. Breng op smaak met basilicum.
Meng de groenten voorzichtig met de pasta en breng op smaak met peper 
en zout. Druppel de kruidenroom erover en werk af met versgeraspte 
Parmezaanse kaas en vers gehakte basilicum en de pijnboompitjes .




